Koken of afhalen

Het idee is simpel: er zijn koks en
afhalers. Wanneer je je registreert op
de site, krijg je vanzelf een e-mail
met alle maaltijdaanbiedingen in je
buurt. Je kunt ook zelf kijken op de
website wat er bij jou in de buurt
aan fijne maaltijden wordt
aangeboden. Daar staat bij vermeld
wat de maaltijd kost en op welk
tijdstip je die kunt afhalen.

Wil je een maaltijd bestellen, dan
klik je op ‘afhalen’ en krijgt de kok in
kwestie een e-mail. De kok bevestigt
de mail met prijs en afhaaltijd en
klaar is kees. Registreren is gratis en
de kok bepaalt, afhankelijk van de
boodschappen, hoeveel de maaltijd
kost.

www.thuisafgehaald.nl

We ontdekken dat Jeanine, die de soep heeft ge-
maakt, pas een paar weken meedoet aan thuis-
afgehaald.nl. “Dit past precies bij mij: ik hou van
eten, van praten over eten, van koken, van
boodschappen doen en van zorg besteden aan
eten. Veel mensen, merk ik, hebben een hekel
aan koken. Ik wilde er altijd al meer mee doen,
maar ik heb al een leuke baan. Thuisafgehaald.nl
is voor mij een goede tussenoplossing. Mijn cur-
ry met garnalen was een topper, daar waren
zelfs te veel aanmeldingen voor.”

Dat er regelmatig vreemden in haar keuken
staan, vindt Jeanine juist leuk. “Dat iemand uit
mijn buurt mijn eten opeet vind ik een grappig
idee.”

Eén keer viel het tegen, vertelt Evelien. “Toen
ik aanbelde, werd het eten meteen naar bene-
den gebracht, ik kon dus niet binnen gluren. De
man was bovendien onvriendelijk en het eten
fantasieloos. Jammer. Juist even kletsen en de
sfeer bij iemand proeven maakt dit bijzonder.”

Terwijl we in het herenhuis wachten op de
soep ervaren we nog een plus van thuisafge-
haald.nl: we doen ideeén op voor een heel ande-
re keukeninrichting.

Aanschuiven

Huiskamerrestaurant

Ze poppen overal op:
huiskamerrestaurants. Met z’'n allen
eten in de huiskamer van een (niet-
commerciéle) hobbykok. Vaak schuif
je aan een grote tafel aan, tussen
mensen die je nog niet kent. Een
ideaal concept: homemade cooking
combineren met het ontmoeten van
nieuwe mensen in. Wie
‘huiskamerrestaurant’ googlet vindt
tal van initiatieven. De menu’s
variéren van 9 tot en met 30 euro.
ZIE OOK: WWW.HUISKAMERMENU.NL

Naar buiten

Ruimte voor Contact

BuitenRuimte voor Contact geeft
een nieuwe invulling aan een groene
locatie in de buurt, zoals een plein,
schooltuin, binnenplaats of park. Het
achterliggende idee: een plaats waar
mensen met de meest
uiteenlopende achtergronden zich
thuis voelen en waarvoor ze ook
gezamenlijk verantwoordelijk zijn.
Zo’n ‘sociaal groene’ ruimte zou
volgens de initiatiefnemers moeten
bijdragen ‘aan de verbetering van de
leefbaarheid, sociale samenhang en
integratie in een buurt of wijk’.
WWW.BUITENRUIMTEVOORCONTACT.NL

Bordje erbij

Eten doe je samen

Vanaf nu is in je eentje eten een
keuze. Dat optimistische geluid komt
van etendoejesamen.nl. Het idee: je
komt thuis, je hebt honger en geen
zin om te koken. Dan schuif je
ergens aan tafel bij jou in de buurt,
waar een bord warm eten voor je
klaarstaat. Tegenprestatie? Een paar
euro en de afwas. Je doet het voor
de gezelligheid, om te zorgen dat er
minder eten in de vuilnisbak
verdwijnt, om nieuwe contacten op
te doen en omdat zelfgekookt eten
gezonder is dan opgewarmd.
WWW.ETENDOEJESAMEN.NL
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