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Productions’ en heeft ze twee
fairtrade kledingwinkels onder de
naam Nukuhiva (vernoemd naar het
Polynesische eiland Nuku Hiva.)
Samen met zakenpartner Guido Keff
heeft ze een uitgeverij onder de
naam Keff&Dessing publishing.
Floortje Dessing is ambassadeur van
Max Havelaar en het Rode Kruis.
www.floortjedessing.nl

heel druk en kunnen ze weinig tijd voor me
vrijmaken. Ik vind het moeilijk te accepte-
ren dat een aflevering minder goed gelukt is.
Maar ik heb wel een modus gevonden om
met mijn tekortkomingen te leven. Als ik
me down voel, stap ik op de fiets en ga ik
twee uur door het bos fietsen om endorfine
aan te maken. Of ik zoek mensen op en
spreek mezelf toe: nu is het afgelopen!”

Les4

Durfte
vertrouwen op
je intuitie

“Twee jaar geleden werd ik ziek in Iran. Ik

had niet eens heel zware klachten, maar ik
voelde gewoon dat er iets fout zat - ik had
totaal geen energie. Ondanks dat ik niet
doodziek was, nam ik contact op met mijn
arts in Nederland en die zei: kom maar naar
huis als het niet goed voelt. Een dag later lag
ik in het ziekenhuis in Nederland met een
hersenvliesontsteking. Als ik niet op mijn
gevoel had durven vertrouwen, was ik waar-
schijnlijk in een Iraans ziekenhuis terecht-
gekomen.”

Lesb

Een goede jeans is
over drie jaar nog
steeds goed

“Tien jaar geleden openden mijn zakenpart-
ner en ik onze eerste fairtrade kledingzaak
Nukuhiva, nadat ik het boek ‘100 Wereld-
plekken die je gezien moet hebben’ had ge-
schreven. Een deel van de inkomsten ging
naar een schoolproject in Oeganda, maar het
boek werd zo goed verkocht dat er geld over-
bleef om Nukuhiva te beginnen.

En onlangs hebben we het failliete Neder-
landse jeansmerk Kuyichi overgenomen:
daarmee proberen we minder de geijkte pa-
tronen van de kledingindustrie te volgen. Zo
brengen we niet elk seizoen een nieuwe
collectie uit, maar we gaan terug naar de ba-
sis: begin bij een goede jeans. En een goede
jeans is over drie jaar ook nog een goede
jeans.

We willen niet als een malloot meedoen
aan de uitverkoop, want dat hoort helemaal
niet bij fairtrade: wij hebben een eerlijke
prijs voor iedereen. Ik vind het ook niet eer-
lijk voor klanten als je een half jaar later de-
zelfde broek kunt kopen voor de halve prijs.
Hoénderd procent fairtrade haal je trouwens
niet - je kunt dat niet elke minuut van de
dag controleren — maar we proberen wel pro-
ducten te verkopen die zo eerlijk mogelijk
zijn gemaakt. Dat mensen een eerlijk loon
krijgen en ze niet tot hun middel in de ver-
vuilende verfstoffen hoeven staan.”

Les 6

Soms is het nodig
om even niets
nuttigs te doen

“Ik wil al mijn tijd opvullen met iets nuttigs.
Films of series kijken gun ik mezelf alleen
als ik in het vliegtuig zit. Een rare afspraak,
want eindeloos series kijken kan ook leuk
en goed zijn. Ik moet eigenlijk mediteren, ik
heb ook eens een driedaagse cursus gevolgd,
maar het kwam niet binnen: het is altijd
druk in mijn hoofd. Een goede vriend heeft
pas een zoontje gekregen en nu loop ik soms
de hele dag met die rakker door de stad - dan
laat ik ineens alles wat ik nog moet doen val-
len en ben ik volmaakt blij.”

Les 7/

Blijfje afvragen:
wat maakt me
gelukkig?

“Op reis ben ik nooit alleen: we draaien
meestal met z’n tweeén en de mensen met
wie ik werk zijn tegelijk ook heel goede
vrienden. Maar ik heb een leven dat bijna
niemand anders heeft - ik ben een zwerver -
en dat kan soms wel eenzaam voelen. Bijna
iedereen van mijn leeftijd is gesetteld en ik
niet. Dat is een bewuste keuze. Ik leef nog
steeds als een 25-jarige en blijf me afvragen:
wat maakt me gelukkig? Wat wil ik?

Ik kan soms jaloers zijn op mensen die al
heel lang samen zijn: ik heb alleen korte, in-
tense relaties. Het is moeilijk om iemand te
vinden die mijn leven kan bijbenen, en dan
heb ik ook nog een heftig karakter en een
enorme drive. Veel mannen vallen op rustige
vrouwen: ik ben ook niet echt een ‘meisje
meisje’, veel mannen hebben dat denk ik
toch liever. Half in een relatie stappen wil ik
niet - dan liever alleen. Dat doet pijn, en
soms zit ik in mijn eentje te janken. Maar ik
kies bewust voor deze manier van leven.”

Les 8

Reken mensen niet
af op het beleid van
hun regering

“Ik denk dat we de inwoners van een land
vaak afrekenen op het beleid dat van hoger-
hand wordt gevoerd, terwijl dat vaak niets
zegt over een land zelf of over welke mensen
er wonen. In een land als Iran, waar de rege-
ring natuurlijk vreselijk is, woont zo’n
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