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 Je kunt al die fijne vakantiefoto’s natuurlijk in een album plakken om te laten

zien. Een plaatjesverslag maken via Insta gram of een blog is makkelijker. 

Maar is het ook leuker? Journalist Caroline Buijs (en drie van onze favoriete

Instagrammers en bloggers) over het delen van vakantiekiekjes.  

DE INSTAGRAM-VAKANTIE

Ik herinner het me nog vaag: dat 
er kennissen van mijn ouders voor 
de deur stonden met een slee dia’s 
onder de arm, en we de hele zater-
dagavond met de gordijnen dicht 
dia’s keken van hun wandelvakantie 
door de Zwitserse Alpen. Onder-
tussen doezelde ik een beetje weg 
tegen de schouder van mijn zus. 
Misschien dat ik dat toen toch al 
een beetje saai vond: een héle 
avond plaatjes kijken. Die tijd van 
dia-avondjes is inmiddels ook wel 
definitief voorbij. Net als de ge-
woonte om, als mijn vrienden begin 
september weer waren terugge-
keerd van vakantie, op de stam-
tafel een mapje foto’s (soms héél 
veel mapjes – gaap) tevoorschijn 
te toveren en uitgebreid elkaars 
avonturen in plaatjes te bekijken. 
Digitale fotoboeken, ja, die komen 
nog weleens langs. En er zijn 
mensen die hun vakantiefoto’s 
trouw blijven inplakken in een 
 fotoalbum van papier (doe ik zelf 
ook, al loop ik wat jaargangen 
achter). Maar er is ook een nieuwe 

manier gaande van verslag doen 
van je vakantie, weekendje weg, 
stedentrip of gewoon dat vakan-
tie-achtige fietstochtje in je eigen 
buurt. Een live verslag: je laat dus 
nog tíjdens je vakantie (of achter-
af) foto’s zien via Instagram of een 
blog. Als thuisblijver kijk ik zo over 
iemands schouder mee, en dat is 
prachtig. Ik kom op plekken waar 
ik zelf misschien nooit zou komen. 
Een stoffig cafeetje in een Japans 
dorp, een wandelpad door de 
groene heuvels van Schotland, 
een houten strandtentje aan de 
Amerikaanse westkust. Voordeel 
ten opzichte van die (toch best 
lange) dia-avondjes: ik kijk wan-
neer het mij uitkomt en vooral ook 
zo lang als het mij uitkomt. 

#LATERGRAM
Zelf doe ik het ook, mijn vakanties 
vastleggen via Instagram en mijn 
blog (Carolinebuijs.blogspot.nl). 
Beetje dubbel misschien, want ik 
plak ook nog foto’s in: omdat mijn 
kinderen zo graag fotoalbums 

 kijken en ik het een rustgevend 
werkje vind. Maar het kan natuur-
lijk prima samengaan. Ik ben er 
 alleen nog niet helemaal uit of ik 
mijn digitale verslag live wil doen 
of achteraf als ik weer thuis ben. 
Vorig jaar, tijdens een weekend 
Berlijn, deed ik over enthousiast 
live verslag via Insta gram. Maar na 
twee dagen vond ik dat toch niet 
zo’n succes. Want in plaats van 
mijn lief in de ogen te kijken, zat ik 
wel heel vaak op mijn smartphone 
te turen. Al was er een verzach-
tende omstandigheid: ik zat pas 
een week op Instagram en was 
nog zo enthousiast als een jong 
veulen. Afgelopen zomer deed ik 
het  anders: ik koppelde mijn tele-
foon radicaal af van alle sociale 
media. Ik wilde dáár zijn (in 
Noord-Spanje) en niet nog met 
één been hier. Natuurlijk maakte ik 
wel foto’s, maar die zette ik pas bij 
thuiskomst online. Niet honderd 
tegelijk, maar een beetje gedo-
seerd – een week lang één per 
dag of zo.  

Foto’s die  Caroline Buijs 
op Instagram en haar blog 
plaatste  van  vakanties in 
Tokyo,  Zweden, Frankrijk, 
China, Indonesië, Spanje 
en in Berlijn (in het Michel-
bergerhotel).

MEEREIZEN MET JE VRIENDEN
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Live of achteraf, het is dus maar 
net wat je prettig vindt. Doe je live 
verslag, dan verandert er wel iets 
bij het thuiskomen: de vraag ‘Hoe 
was het’ lijkt bijna niet meer gesteld 
te worden. In plaats daarvan hoor 
je vaker: ‘Lekker gehad hè, zag ik 
op je Instagram.’ Maar er is nóg een 
mogelijkheid: pas jaren later je va-
kantiefoto’s online zetten. Op mijn 
blog maakte ik een hoofd stukje 
‘Travel Tuesday’ aan en dat voelt 
als een soort 365-dagen-project, 
maar dan eens per week. Daar 
plaats ik op dinsdag foto’s van 
lang geleden die ik nog steeds 
mooi vind om te bekijken. Dat rit-
me van één keer per week haal ik 
vaak niet eens. Soms vergeet ik 
het, soms heb ik geen inspiratie of 
soms heb ik gewoon even geen 
zin om die foto’s weer te moeten 
scannen – want ze komen uit het 
pre-digitale tijdperk. Al merk ik 
wel dat de vorm van een (bijna) 
wekelijks project een fijne, milde 
stok achter de deur is. Bovendien 
laat het me nog eens door m’n 
 vakantieherinneringen dwalen. 
Ik ben er nu wel uit: ik voel me toch 
het prettigst bij achteraf foto’s 
plaatsen. En daar bestaat een heel 
fijne hashtag voor op Instagram: 
#latergram. Zo bezie ik die nieuwe 
wereld waarin ik tijdens mijn va-
kantie rondloop, ook nog eens 
met een wijde blik, in plaats 
steeds door een zoeker van twee 
bij twee centimeter.  

JILLIAN CROCKER, NOORD-ITALIË
WOONT: met man en 3 kinderen 
BLOG: Jillianinitaly.com 
INSTAGRAM: @jillianinitaly

“Een van de belangrijkste rede-
nen waarom ik Instagram ge-
bruik, is dat mijn familie over de 
hele wereld verspreid woont: 
mijn ouders in Canada, mijn broer 
in Australië, mijn schoonouders in 
België. Dan is Instagram een 
makkelijke manier om even snel 
een foto te laten zien van waar  
we als familie zijn en wat we aan 
het doen zijn. Juist dat iedereen 
van over de  hele wereld meekijkt, 
maakt het zo leuk. Ik post tijdens 
de vakantie en achteraf, maar 
nooit te veel tegelijk. Als ik vakan-
tie heb,  probeer ik zo min mogelijk 
online te zijn. Laatst maakten we 
in  Marokko een tocht door de ber-
gen en daar had ik geen bereik: 
heerlijk om even afgesneden te 
zijn van het verleidelijke internet. 
Vanaf het begin dat ik social 
 media gebruik, let ik erop dat ik 
nooit vertel waar ik precies woon. 
Zo is er ook nooit het gevaar dat 
inbrekers toeslaan als ze op In-
stagram zien dat ik op reis ben.  
En de foto’s die ik post, omschrijf 
ik ook een beetje algemeen, ik 
geef zelden details. Al liet een 
 Instagram-volger ooit weten dat 
ze me in Verona in de arena had 
zien zitten met mijn kinderen, dat 

‘Dat iedereen van over de hele wereld 
meekijkt, maakt het juist zo leuk’

‘Onze computers zijn niet langer 
alleen maar een opbergzolder’

voelde wel een beetje raar. Ik heb 
een paar foto’s gepost waarop je 
de gezichten van mijn kinderen 
ziet, maar liever laat ik alleen hun 
voeten, benen, handen of rug zien.
Thuis maak ik ook altijd een 
 digitaal fotoboek: we vinden het 
allemaal fijn om een fotoalbum 
vast te houden en er doorheen te 
kunnen bladeren. De beste tip die 
ik kan geven: gebruik op vakantie 
je smartphone niet te veel. Het is 
zo jammer om niet van het mo-
ment zelf te genieten en te veel 
bezig te zijn met onderweg foto’s 
maken voor je volgers. Maak een 
paar snelle foto’s, stop dan je 
 telefoon weg en dompel je weer 
lekker onder in die vakantie-
momenten met je geliefden.”

Jillians favoriete Instagram-(reis)-
accounts van nu: @koelnformat,  
@xantheb en @zero_the_one.

KOICHI TANABE EN DAVID  
BUCHLER, KYOTO (JAPAN)
BLOG: Japanesesong.boy.jp 
INSTAGRAM: @japanesesong

David: “Al snel nadat we elkaar 
hadden ontmoet, bleken we al-
lebei van reizen te houden. We 
maakten zo veel foto’s dat een 
blog ons een goed idee leek:  
een soort mini-travel journal.  
Voordat Koichi naar Kyoto ver-
huisde,  haalde hij zijn rijbewijs. 
Het is echt super om een auto te 
huren en letterlijk onze eigen weg 
te gaan. Behalve foto’s plaatsen 
we ook tekstjes over onze reis-
ervaringen. Omdat het makkelijker 
is om te schrijven in je moeder-
taal, is alles in twee talen te lezen: 
Japans en Engels (David komt uit 
Zuid-Afrika, red.). 
Tijdens het reizen zelf zijn we alle-
bei heel relaxed: we genieten van 
alle lokale specialiteiten, maar 
 ondertussen maken we ook een 
heleboel foto’s. Bij thuiskomst 
gaan we samen selecteren en 
daarna schrijven we op wat we 
leuk  vonden aan de plekken waar 
we waren. Een blog bijhouden kost 
wel meer tijd dan een Instagram- 
account, maar omdat we ook 
schrijven, ligt dat meer voor de 
hand. Bij Instagram is het wat 
 moeilijker om een verhaal te ver-
tellen. Dat gebruiken we meer om 
ons dagelijks leven vast te leggen. 

Voordat we met dit blog begonnen, 
hadden we allebei een MacBook 
vol foto’s. Behalve dat we soms iets 
op Flickr zetten of uitprintten om 
op te hangen, waren onze compu-
ters vooral een soort opbergzolder. 
Sinds we ons blog zijn begonnen, 
merken we dat dit veruit de beste 
en leukste manier is om onze va-
kanties vast te leggen. We vinden 
het  belangrijk om lol te hebben in 
het foto’s maken. Maak er dus zo 
veel als je wilt en voel vooral niet 
de druk om het perfect te doen. 
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Met haar analoge Olympus Penn EE-2 uit 1968 schiet Daan Rot haar plaatjes. Voor een grappig 
rond effect gebruikt ze de fish-eye-camera. Meer over analoge fotografie op Lomography.nl
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Als je wilt dat je blog of  account de 
aandacht trekt, wees dan eerlijk en 
maak alleen foto’s van  dingen die 
je zelf interessant vindt.”

Koichi’s en Davids favoriete  
Instagram-account en (reis)blog 
van nu: @traceyleabuchler en 
Ohmytokyo.net.

DAAN ROT, NEDERLAND
WOONT: met man en 4 kinderen 
op de grens met België
BLOG: Maandagdaandag.blogspot.nl
INSTAGRAM: @maandagdaandag

“Vakanties, tripjes, uitstapjes: 
ik leg het vrijwel allemaal vast 
op mijn blog en Instagram. 
Meestal pas achteraf, omdat niet 
iedereen altijd precies hoeft te we-
ten waar we uithangen en ik niet 
de hele tijd met mijn telefoon bezig 
wil zijn. Om je heen kijken is min-
stens zo belangrijk als het vastleg-
gen. En bij gebrek aan goede wifi 
op vakantie deel ik het ook achter-
af. Als ik met vriendinnen op stap 
ben, zet ik meestal wel meteen fo-
to’s op mijn blog en Instagram. We 
gebruiken dan allemaal dezelfde 
hashtag.  
En tijdens reisjes met mijn jongste 
dochter Maantje Piet doe ik ook 
‘live’ verslag. Het maken van foto’s 
is gewoon ook een fijne ‘taak’ bij 

het zoveelste vakantiespeeltuintje 
of in de rij voor de Mona Lisa.  
De kinderen zijn het belangrijkste 
 onderwerp van mijn foto’s: over 
twintig jaar denken ze dat ik nooit 
meeging op vakantie, haha. Mijn 
blog is ook een persoonlijk na-
slagwerk, hoewel ik lang niet alles 
laat zien, er zitten ook genoeg 
 privéfoto’s in fotoboeken. Het uit-
zoeken van vakantieadresjes vind 
ik erg leuk en ik deel ze graag. 
Uren struin ik het net af op zoek 
naar dat Zweedse huisje in het bos 
of appartement in Kopenhagen. 
Ook het vinden van de perfecte 
 uitvalsbasis in Parijs kan een 
 levens taak zijn. Op mijn blog ver-
deel ik  vakantieverslagen over het 
hele jaar: niets heerlijkers dan zo-
merse foto’s tijdens de lange winter. 
Tip: gebruik goede hashtags.  
En maak af en toe een selfie om 
ook je eigen hoofd in de vakantie-
albums tegen te komen. Koop  
ook een wegwerpcamera met  
een  ouderwets filmrolletje: dat is 
een vakantiecadeautje achteraf. 
Het wordt nog verrassender als je 
zo’n camera aan je kind geeft. 
Maak ook gewoon fijne ‘omdat-
we-er-toch-zijn’-foto’s op toeris-
tische plekken.”  

Daans favoriete reis-Instagram-
account en (reis)blog van nu:  
@maialarkin en Maialarkin. 
blogspot.nl.

‘Ik verdeel mijn verslagen over het 
hele jaar. Niets lekkerder dan zomer se 
foto’s kijken tijdens de lange winter’ 

Jillian Crocker:  
1. Happy times in Milaan 
2. Amsterdam 3. Atlas-
gebergte 4. Venetië  
5. Nova Scotia (Peggy’s 
C ove en kreeften vissen) 
6. Ligurië 7. Marokkaanse 
oase 8. Lago Maggiore 

Koichi en David: Boven-
ste rij: “Taipei City gonst 
van de energie en heeft 
leuke cafés.” Onderste rij:  
Sasayama, Japan: “Het 
Japanse platteland is in 
de herfst op z’n mooist. 
Vooral de stille dorpjes.”

Daan Rot: 1. Kroatië  
2. Met Maantje op een 
cruise, Middellandse Zee  
3.  Terschelling, op de 
 gitaarkoffer van papa Jan  
4. Griekenland 5. Onder de 
Eiffeltoren 6. Louvre, Parijs 
7. Vindsels van Terschelling 
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