


Misschien wel het mooiste seizoen van het jaar:  
de herfst. Vooral door de kleurschakeringen  

van al die naar beneden gedwarrelde herfstbladeren. 

Droogtips: leg je bladeren tussen keukenpapier en stop ze in 

een bloemenpers. Of: stop ze tussen de bladzijdes van 

een dik boek en verzwaar dat boek met een stapel andere boeken. 

Vervang het keukenpapier de eerste paar dagen (niet per se nodig,

wij vergeten het ook altijd, maar dan droogt het sneller) 

en laat de bladeren minimaal twee weken drogen voor het beste 

resultaat. Daarna kun je dit schriftje er vol mee plakken.

Welkom in je 
HERFSTBLADERBOEKJE
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Het woord ‘populus’ is afgeleid

van het Griekse woord ‘paipolos’,

dat trillen betekent (vanwege de

trillende beweging van de blaadjes

in de wind). Speelt een hoofdrol 

in een heel mooi gedicht van 

J.H. Leopold (1865-1925): ‘Om mijn

oud woonhuis peppels staan.’ 
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De Amerikaanse eik wordt

veel minder oud dan de 

Europese zomereik: 150 tot

200 jaar. Sinds de negen-

tiende eeuw veel aangeplant

in Nederland en Noord-

west-Europa, omdat hij op

arme en zure gronden nog 

best goed groeit – sneller 

dan onze eigen eiken. 
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Beuken kunnen 200 tot 300

jaar oud worden. De bladeren 

groeien dicht op elkaar: 

een lekker schaduwrijk plekje

op een warme zomerdag. 

In de herfst groeien er veel 

paddenstoelensoorten aan de 

voet van de boom.
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Zomereiken kunnen meer dan

1000 jaar oud worden. 

De Germanen vereerden de 

eik als heilige boom van 

de dondergod Donar en 

legden offers aan de voet

van de boom. 
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Elk Grieks dorpje heeft op z’n 

dorpsplein wel een plataan staan: 

de ontmoetingsplek – in de schaduw –

 voor dorpsbewoners. In Nederland 

vind je ’m aangeplant langs lanen,

 in een iets andere variant dan de 

oosterse versie.
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De esdoorn vind je bijna

overal, zelfs langs de

kust: hij is goed bestand

tegen zeewind. 
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De Japanse notenboom was de 

lievelingsboom van Goethe. 

In Japan vereren ze de boom 

als een god: hij staat 

symbool voor hoop, liefde,

toverkracht, tijdloosheid 

en een lang leven en heeft 

als bijnaam tempelboom.
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Indrukwekkende boom

die je veel in parken

ziet. De gebogen 

takken staan aan het

uiteinde iets omhoog.

Een van de oudste 

kastanjes in Neder-

land, uit 1840, vind

je in Marssum.
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Het hout is heel 

geschikt voor houtsnijwerk

en de bastvezels werden 

vroeger gebruikt voor 

touw en vlechtwerk.
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